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Pinksteren: Veelkleurig en/of Verschillig?

Veelkleurig of Verschillig
Deze twee woorden gebruikt Rebecca Onderstal, 
predikant in Houten, wanneer ze schrijft over haar 
gemeente, die zich veelkleurig noemt. Ook onze 
gemeente wil veelkleurig zijn. Op de homepage 
van onze website lezen we in het welkom: “Wij 
dromen van een gemeente waar ruimte en respect 
is voor veelkleurigheid in geloven”. Deze woorden 
komen uit het beleidsplan en daar staat dat we 
een veelkleurige gemeente willen zijn waar plaats 
is voor verschillende vormen van geloofsbeleving, 
waar ieder mens welkom is en aanvaard wordt. Het 
zijn grote woorden die nog niet zo gemakkelijk in 
praktijk gebracht kunnen worden.

Zijn de twee woorden Veelkleurig en Verschillig 
synoniemen, zeggen ze beide hetzelfde of vullen ze 
elkaar aan misschien?

Verschillen durven benoemen
Veelkleurigheid is wat anders dan een grijze massa, 
het betekent verschillen durven zien en die ook 
benoemen. Vertel elkaar wie je bent, waar je roots 

liggen en hoe je nu in het leven staat. Deel met 
de ander wat voor jou belangrijk is en voor welke 
zaken jij je hard wilt maken. Maar heb vooral ook 
belangstelling voor die ander. Wat beweegt die 
ander, welke waarden zijn voor die ander belangrijk 
en waar liggen zijn / haar interesses.

Ontdek hoe we als mensen verschillend zijn en 
hoe we elkaar kunnen aanvullen en verrijken en zo 
samen een mooi geheel kunnen vormen.
En blijf open staan voor die ander zodat die ander 
zich aan jou kan “tonen” in zijn eigen kleuren.

Verschilligheid in geloven
In de wereld van geloven en kerk-zijn zien we veel 
verschillen. De manier waarop we de bijbelverhalen 
lezen, de liederen die ons aanspreken, de invulling 
van de kerkdienst, de rol van de kerk in het 
maatschappelijk debat enz. Kunnen en durven we 
de verschillen hardop uitspreken en naast elkaar 
laten bestaan? Of zijn we te voorzichtig om
verschillen te noemen en zijn we bang elkaar te 
verliezen?

In het pinksterverhaal lezen we van een hevige windvlaag, mensen raken in verwarring omdat ze de 
apostelen en de andere leerlingen in hun eigen taal horen spreken. Het is iets als in je “moerstaal” 
aangesproken worden, ervaren dat de ander ziet wie je bent, je hoort, je begrijpt en je ruimte geeft om 
echt mens te zijn. Ze zijn buiten zichzelf van verbazing, zo wordt ons verteld. Het heeft indruk gemaakt en de 
mensen vragen zich af wat dit toch te betekenen heeft.

Van de redactie
Veelkleurigheid is het thema van de bijEen die u in handen 
heeft. Een breed thema met veel aspecten. Het hoofdartikel 
heeft als titel “Veelkleurigheid of Verschilligheid”? Een woord-
speling van Rebecca Onderstal. Is het een doordenkertje, een 
grapje of zijn het gewoon synoniemen? Als redactie zijn we na-
tuurlijk erg benieuwd hoe u daarover denkt.

Het beeld op de voorkant is gemaakt door een gemeentelid, 
een kunstwerkje, een masker met veel kleuren en met een gro-
te diversiteit aan vormen en materialen.

In de rubriek ‘Gemeenteleden aan het woord’, vertelt Tettie 
Wiechers over het wonen op de Nederlandse Antillen en hoe 
je dan, hoewel je geen carnavaller bent, je toch over kunt 
geven aan een feest wat daar uitbundig wordt gevierd. Ook 
vertelt ze hoe muziek en liederen veelkleurigheid kunnen be-
vorderen. En als musicus spreekt ze uit ervaring. Haar tips om 
veelkleurigheid te bevorderen, zijn de moeite waard om over 
na te denken.

Het thema komt ook volop terug op de pagina’s Kerk en Sa-
menleving, waar het herdenken van de genocide in Rwanda 

wordt beschreven.

Mooi is het om te lezen hoe we met 
Pinksteren gasten uit Rwanda mogen 
ontmoeten. Hopelijk draagt dit nummer 
bij aan een gastvrij onthaal en mooie 
momenten van veelkleurig samen zijn.

De kerkenraad schrijft over het werk van 
de vertrouwenspersoon Anne Veenstra. 
Zij gaat in gesprek met de verschillende 
Kerkgroepen over het thema “Veilige 
Kerk”. Zowel met de vrijwilligers in het 
jeugdwerk als met de bezoekvrijwilligers 
is stil gestaan bij veiligheid en grenzen. 
En over hoe voorkomen we grensover-
schrijdend gedrag en machtsmisbruik.

En natuurlijk is er informatie over komen-
de activiteiten en diensten. Als redactie 
wensen we u veel lees- en kijkplezier en 
kijken we uit naar uw reacties.

>>



In de gesprekken over veelkleurig 
vieren, is de gunfactor genoemd. 
Gunnen we elkaar de verschillen 
en kunnen ze naast elkaar 
bestaan? Durven we te zeggen 
dat die verschillen ons ook 
kunnen verrijken? En kan ik 
volmondig zeggen “Wat fijn 
dat ook jouw keuzes een plek 
krijgen”.
  
Ze zijn buiten zichzelf van 
verbazing. Zo ging het met 
Pinksteren en zo gaat het verder.

Hannie Luiten
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Van de predikanten
Veelkleurig

Veelkleurigheid is het thema van deze bijEen. 
Passend bij het feest van Pinksteren: mensen overal 
vandaan met hun eigen taal en in hun eigen zijn 
worden door die éne geest van Jezus verbonden 
tot een veelkleurige gemeenschap. 

Een mooie ontmoeting met onze veelkleurige 
gemeenschap vond ik de vieringen in de 
paasweek: de vrolijke optocht van de kinderen 
met hun palmpaastakken op palmzondag, de 
vieringen in de Oude Kerk, waaraan zoveel mensen 
meewerkten, allemaal met de eigen talenten, en 
op paaszaterdag de paasontdekkingsreis met de 
jongste kinderen, een kerk vol rumoer, samen eten 
en samen spelen.

De tijd na Pasen is de tijd van langere avonden, 
buiten zijn als het kan, kinderen en ouders met 
schoolvakanties, altijd weer (zo ervaar ik) een 
gezellige rommeligheid die ook het kerkelijk 
gebeuren een andere kleur geeft. 

In deze periode staat een cursus in mijn agenda 
in het kader van de Permanente Educatie: een 
cursus ‘biblioloog’, waarin we op nog weer 
andere creatieve manieren aan de slag gaan met 
bijbelverhalen. Ik hoop dat de cursus doorgaat en 

ben nieuwsgierig!

Hét beeld van veelkleurigheid is natuurlijk de 
regenboog. Ik vond een lied van Sytze de Vries, hij 
schreef het in 2017 als ‘lied voor een roze viering’: 

Een regenboog straalt als teken van trouw,
waarin zich het Licht veelkleurig ontvouwt.
(…)
Geroepen, gehoord, te zijn wie je bent,
elkaars laatste woord, op liefde geënt,
ons diepste verlangen beantwoord, herkend –
aanvaard de genade te zijn wie je bent.

We gaan het zingen in één van de diensten in de 
komende tijd!

Martine Nijveld

Veelkleurig samenleven

Via Hette Domburg (nu werk-
zaam bij Kerk in Actie Afrika) 
kwam de vraag of we in onze 
gemeente een aantal gasten uit 
Rwanda zouden willen ontvan-
gen, in het weekend van Pinkste-
ren. Altijd bijzonder om zo in de 
oecumene mensen uit zo’n heel 
andere context te ontmoeten. 

Rwanda heeft een zeer bewo-
gen geschiedenis. Dertig jaar 
geleden was de gruwelijke geno-
cide in het land voor mij de aan-
leiding om bij mijn hoofdvak Oe-
cumenica af te studeren op het 
thema ‘conflict en verzoening’, 
waarvoor ik mij onder andere 
verdiepte in de aanloop naar 
dit drama in het Oost-Afrikaanse 

land van de ‘duizend heuvelen’. 
In hetzelfde jaar studeerde ik een 
semester in Bossey, het oplei-
dingsinstituut van de Wereldraad 
van Kerken in Geneve. Daar was 
ook Aaron, zijn hele gezin was 
vermoord voor zijn eigen ogen. Ik 
zal hem nooit vergeten. 

Veelkleurig samenleven is een 
mooie term, prachtig zelfs. Maar 
wat ook een uitdaging. We heb-
ben veel gebeden in de kapel 
in Bossey, we waren met theo-
logen en pastores uit ruim 30 
landen bij elkaar in deze leef- en 
leergemeenschap. We hadden 
het goed, waren nieuwsgierig 
naar elkaar, leerden elkaars 
achtergronden en gewoonten 

kennen, al die verschillende lan-
den kregen ‘gezicht’. Er werd 
ook wel gezegd en hier en 
daar gevoeld: als deze tijdelijke 
leefgemeenschap lánger had 
geduurd, zouden we veel meer 
zijn gaan botsen. We hebben 
de kans niet gekregen om het te 
ervaren. Veelkleurig samenleven 
is een cadeau én een opdracht, 
allebei. Hoe groot of klein de ge-
meenschap ook is. Van gezin tot 
buurt tot kerk tot samenleving. En 
daarom: Kom Schepper Geest! 
Verwarm en inspireer! 

Irene Pluim
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Diny Lambers-Haselhoff, 22 januari 1937 – 1 februari 2024 
en Bert Lambers, 3 september 1933 – 23 februari 2024
Zo kort na elkaar overleden ze: Diny en Bert. Het overlijden van Diny kwam onverwacht. Bert leek haar te 
volgen - in verbondenheid. In de Vredebergkerk en in de aula van Koningsakker hebben we hun levens 
herdacht. Bij beider afscheid klonk hun trouwtekst: ‘Van oudsher is God een schuilplaats, zijn armen dragen u 
voor eeuwig.’  Van Diny werd verteld hoe thuis ze zich voelde in Oosterbeek: ze was bezoekdame in de kerk, 
actief met haar vriendinnen, ze ontwikkelde zichzelf, in de Franse taal en als coupeuse, was creatief en  

belangstellend. Betrokken bij haar kinderen (en zij bij haar), zich inlevend in de wereld van haar kleinkinderen. Bert was bij de 
politie, jarenlang en met veel plezier. En ook actief in de kerkenraad. Hij stond klaar voor zijn kinderen, wilde kansen creëren, 
die hij graag ook zelf had gehad. Met veel plezier was hij vader en opa: hij kon er al zijn talenten in kwijt. In beider diensten 
werd hun liefde gememoreerd: ze hadden het goed samen, waren op elkaar ingespeeld, ze zorgden voor elkaar. Hoe moeilijk 
was het toen Diny de zorg voor Bert aan anderen moest overdragen. Ze bezocht hem trouw, en in Heijendaal werd met grote 
genegenheid voor hem gezorgd. Bij de uitvaart van Diny klonk Prediker: over alle verschillende tijden die er in het leven kunnen 
zijn, bouwen en breken, vasthouden en loslaten. Bij de uitvaart van Bert klonk Openbaring 21: ‘Alles wordt nieuw! Er zal geen 
dood meer zijn, geen verdriet, geen pijn.’ Een troostend vergezicht! (MN)

Hanny Hoornweg-van den Berg, 7 juni 1935 – 8 februari 2024
Na lange tijd in Heelsum gewoond te hebben kwam Hanny wonen in de Sonnenberg in Oosterbeek. Ze ging heel 
bewust ook bij de kerk van Oosterbeek horen, deed mee aan bijeenkomsten in de Sonnenberg en leerde nieuwe 
mensen kennen. Hanny had belangstelling voor de mensen om haar heen, was betrokken bij haar kinderen en 
kleinkinderen, bij familie en de vriendinnen van haar moedermavo-groep. Ze was actief, ondernemend, op de 
hoogte van de actualiteit: het was altijd mooi om met haar in gesprek te zijn over politiek, over sport en nog veel 
meer. Geloven was voor haar een bron van vertrouwen. Haar leven lang was ze van het ‘omzien naar elkaar’. Op                                     

  de rouwkaart stonden woorden uit psalm 23: over thuiskomen bij de Eeuwige. (MN) 

In memoriam
Bewaar in Uw liefde hen die wij hier gedenken

Mien van de Weerd, 8 juli 1941 – 4 april 2024
Tot voor kort zagen we Mien van de Weerd nog fietsen. Eind vorig jaar had ze het kerkblad nog rondgebracht. 
Er volgde een periode waarin het stapje voor stapje minder ging – en het vooral haar kinderen en kleinkinderen 
waren die haar ‘bij het leven hielden’. De dankdienst voor haar leven was in de Vredebergkerk, waar Mien haar 
vaste plek had. Ergens bij horen vond ze belangrijk, samen het goede zoeken. Met een groepje mensen vormde ze 
de wandelclub, die veel voor haar betekende ná het overlijden van Ben. Ze miste hem, de liefde van haar leven. 
Samen gingen ze veel op stap, wandelend en fietsend, lange afstanden. De laatste tijd werd haar wereld klein: het  

  uitzicht, de tuin. En wat vond ze het bijzonder: al die mensen die kaartjes sturen. In de dienst lazen we uit 1 Korintiërs  
  13: ‘… de liefde zal nooit verdwijnen’. (MN)

Maria Willemina de Graaff, 12 april 1929 – 3 april 2024
Mien groeide op in Oosterbeek. Haar vader overleed jong, dat had impact op het gezin. Evenals de 
oorlogsperiode en de evacuatie naar Putten. Na de Mulo werkte Mien veertig jaar lang bij het energiebedrijf PGEM. 
Zij kreeg een hechte vriendschap met Diet Pasma, samen woonden zij op verschillende plekken. Mien kon genieten 
van de levendigheid van de familie van Diet, anders dan ze thuis gewend was. Mien had een sterke mening, veel 
humor, was heel ‘eigen’ en ruimdenkend in haar geloof, ze hield niet van dogma’s. Met Diet vormde zij een mooie 
balans. Toen Mien geestelijk achteruitging moest zij vanuit Doorwerth verhuizen naar het Beekdal, waar Diet haar   

  trouw bezocht. Haar afscheid was vol eenvoud en respect. Geborgen is zij nu in Gods Liefde. (IP)
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UITVAARTVERZORGING

Sinds 1911 verzorgen wij uitvaarten in de regio

Voor meer informatie over onze dienstverlening 
kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.

Telefoon 026-333 30 29

info@mijnhartuitvaartverzorging.nl   
www.mijnhartuitvaartverzorging.nl

Utrechtseweg 220, 6862 AZ  Oosterbeek (hoofdkantoor)
Kamperdijklaan 6, 6866 BR  Heelsum

Generaal Foulkesweg 50, 6703 BT  Wageningen

24-uurs opbaarkamers in Oosterbeek en Wageningen

Berendsen Schilderwerken biedt o.a. de volgende services:
- Buitenschilderwerk - Binnenschilderwerk
- Beglazing/ glaszetten - Behangen
- Wandafwerking - Houtrot sanering
- Restauratie-werken - Spuitapplicatie
- Periodieke controles 

Strodorpsweg 7, 6861 EN Oosterbeek, Tel. 026 3342520

 info@berendsenschilderwerken.nl

DE IJZERWARENHANDEL

Oosterbeek:
Weverstraat 15,
Tel. 026-333 22 52

Velp:
Hoofdstraat 200
Tel.: 026-361 89 95

Voor sieraden en reparaties

Con Vogel
Sieraden - atelier

Paul Krugerstraat 46 - 6861 CV Oosterbeek
Tel.: (026) 334 13 21

BEHANG | GORDIJNEN

RAAMDECORATIE

TAPIJT | LAMINAAT

PVC VLOEREN | VINYL

Utrechtseweg 76 | 6862 AN Oosterbeek
Telefoon (026) 33 33 435

E-mail vantuil@colorsathome.nl
www.colorsathome-oosterbeek.nl

Ariese Vastgoed-
onderhoud B.V.
Bij ons kunt u terecht voor 
vakmanschap op gebied van:
•  Binnen- en buitenschilderwerk
•  Restauratie/renovatie en 

reparatie
• Glaszetten
• Behangen (ook vliesbehang)
• Spuitwerkzaamheden
 06 48620382
 info@arieseonderhoud.nl
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van de Kerkgroep Beheer

zie p. 19 voor de contactgegevens

Uw advertentie hier? 

Neem contact op met de secretaris van de 
Kerkgroep Beheer

zie p. 19 voor de contactgegevens
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Gemeenteleden aan het woord

Op de website van onze gemeente staat: Wij dromen van een gemeente waar ruimte en respect is voor 
veelkleurigheid in geloven. Over dit onderwerp ben ik gaan praten met Tettie Wiechers, die hier vanwege 
haar muzikale bijdragen en een verblijf van enkele jaren op Aruba vast wel haar licht op kan laten 
schijnen.

We beginnen natuurlijk met de 
vraag wat ‘veelkleurigheid’ bij 
haar oproept.
“Bij veelkleurigheid denk ik aan 
diversiteit, maar veelkleurigheid 
klinkt positiever. Er is ruimte voor 
verschillende invalshoeken en 
opvattingen. Er kan ook wat 
geëxperimenteerd worden. 
Maar het is zeker ook belangrijk 
dat er verbondenheid is. Er 
wordt gezocht naar vormen 
waar zo veel mogelijk mensen 
zich in kunnen herkennen en 
zich daardoor thuis voelen in de 
gemeente.”

Er is niet alleen veelkleurigheid 
in de kerkelijke gemeentes, 
maar ook in de samenleving 
en wereldwijd. Tettie vertelt dat 
ze op Aruba uit verschillende 
gemeentes konden kiezen, maar 
dat de gemeente waarvan ze 
dachten dat die het beste bij hen 
zou passen, het uiteindelijk niet 
werd omdat er geen link was met 
de wereld waarin we leven.

Dus zijn ze overgestapt naar een 
andere gemeente met een heel 
enthousiaste voorganger die 
ook veel Antillianen bij de dienst 
betrok.
“Er zijn zoveel mogelijkheden en 
initiatieven om veelkleurigheid 
te bevorderen. We deden 
bijvoorbeeld een keer ‘Bijbelse 
vossenjacht’; discipelen in een 
bootje, Zacheus in een boom 
enzovoort. Het was een groot 
succes. Als wij het aandurven om 
uit onze comfortzone te stappen 
en uit onze vertrouwde bubbel 
te komen, zien we misschien 
andere mogelijkheden en 
komen we tot nieuwe initiatieven. 

Het is verleidelijk om voor 
het vertrouwde te kiezen en 
aansluiting te zoeken bij mensen 
met dezelfde achtergrond als jij.”

Muziek is op zichzelf al heel 
veelkleurig; het kan vertrouwd 
zijn en vernieuwend. Als 
voorbeeld noemt Tettie de 
Top 2000 dienst, maar ook de 
cantatediensten die er geweest 
zijn.

Het is het zoeken naar de 
balans tussen het bekende en 
het onbekende; waar liggen 
mogelijkheden om andere 
mensen te bereiken?

Hoe was jullie eigen ervaring 
met de gemeente toen jullie 
een paar jaar geleden naar 
Oosterbeek verhuisden?
“Wij hebben ons best welkom 
gevoeld, maar je weet ook dat je 
jezelf moet geven.”

Wat zou ook nog veelkleurigheid 
in onze gemeente kunnen 
vergroten?
“We zouden misschien eens 
mensen uit het AZC kunnen 
vragen om op hun instrumenten 
een koor te begeleiden. Ik vind 
dat het al best veelkleurig is in 
onze kerk. Veel afwisseling van 
liederen, van instrumenten, van 
activiteiten van gemeenteleden 
bij de dienst. Het blijft altijd 
belangrijk om de juiste balans 
te vinden tussen nieuw en 
vertrouwd.”

Als illustratie van het feit dat je je 
moet kunnen geven, heeft Tettie 
een foto tevoorschijn gehaald 
die dat duidelijk maakt. Van 

nature geen carnavaller, heeft ze 
zich op Aruba aan het carnaval 
over gegeven. Veel voorpret 
gaf het gezamenlijk maken 
van kleding met eenvoudige 
middelen.

Leuk dat ze deze foto met ons 
wil delen. Hartelijk dank voor dit 
gesprek!

Opgetekend door Joke Weening

7

Veelkleurigheid
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Jeugd en Jongeren

Oppas (0 tot 4 jaar) en kindernevendienst 
(basisschoolleeftijd) tijdens alle morgendiensten 
Tieners: elke zondag welkom en iedere 
twee weken tijdens de kerkdienst 
Tienergespreksgroep.

8

Paasontdekkingsreis

Met de allerjongsten uit onze gemeente zijn we 30 
maart op paasontdekkingsreis gegaan. Onze reis 
begon aan tafel, met matzes en wijn. Samen eten 
en samen delen. We proostten in het Hebreeuws 
op het leven, “lechajim!”. Dominee Martine 
nam alle kinderen mee op weg naar Pasen. In 
het verhaal werd het steeds donkerder, dus we 
moesten hard roepen om het Licht. Gelukkig kwam 
er weer licht, want de nieuwe paaskaars voor de 
kinderen werd binnengedragen!

Bij vier stationnetjes gingen de kinderen aan de 
slag met symbolen uit het paasverhaal. Er is met 
dominostenen een lange weg van ‘donker’ naar 
‘licht’ gebouwd. Er zijn vredesduifjes geknutseld, 
want eigenlijk was Jezus ook een soort vredesduif. 
De kinderen namen een narcisje met een prachtig 
versierd kaartje mee om thuis aan iemand te 
geven. En natuurlijk gingen we ook paaseieren 
zoeken! 

We hebben dansend en zingend onze reis 
afgesloten met het liedje ‘Jij bent bijzonder’ van 
Herman Boon. “Zo mag de kerk altijd wel zijn”, 
zei één van de kinderen. Inderdaad, laten we 
proberen vaker zó kerk te zijn!

In februari hadden we de eerste Kindernevendienst 
XXL. In april zal de tweede zijn. 

De eerste keer was er een mooie groep kinderen/
tieners. Thema was ‘de kerkdienst, wat gebeurt 
daar allemaal, waarom en door wie’. De kinderen 
gingen aan de slag in de ontdekhoeken (thema’s: 
bijbel, zingen, rituelen, taken, kleuren, kaarsen) en 
presenteerden daarna wat ze ontdekt hadden. Het 
Onze Vader werd gebeden met gebaren. De toga 
werd gepast. De dominee bevraagd. En een spel 
gespeeld ter afsluiting. 

Kindernevendienst XXL
Op 22 en 23 juni is het weer zover. We gaan weer 
op kamp met alle 8-12-jarigen die mee willen.

We vertrekken op zaterdagochtend en komen in de 
loop van zondag weer terug. Aan het kamp zit een 
eigen bijdrage van € 15 per kind. We gaan naar 
een scoutingblokhut ergens in Nederland, op een 
locatie waar we nog niet eerder zijn geweest. Wij 
vinden het leuk als je meegaat. 

Voor vragen kunnen jullie bellen met Eric Artz (06 
1834 15 45) of Henriëtte Artz (06 440 76 728). 

Of mailen naar 
PKNoosterbeek
zomerkamp@gmail.
com 

Wil je mee, dan kan je 
je opgeven via deze 
link:
https://tinyurl.
com/3sy8yr6k

Zomerkamp 2024
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Pastoraat
Bijeenkomst bezoekmedewerkers op 19 maart

Tweemaal per jaar organiseert 
de Kerkgroep een bijeenkomst 
voor alle bezoekmedewerkers 
van onze kerk. Op 19 maart zijn 
wij weer bij elkaar gekomen en 
hebben wij ons verdiept in wat 
het betekent een veilige kerk 
te zijn. De kerkenraad heeft ‘de 
veilige kerk’ hoog op de agenda 
gezet en het is daarom goed om 
hier samen over te praten.

Onder leiding van Anne Veenstra 
– vertrouwenspersoon in onze 
gemeente  – hebben we in 
kleine groepjes aan de hand van 
verschillende cases nagedacht 
over wat wij in de beschreven 

situaties zouden kunnen doen. 
Waar kun je terecht als je een 
onveilige situatie vermoedt 
binnen de gemeente. Wat doe 
je als je bij een adres dat je hebt 
bezocht het gevoel hebt dat er 
iets scheef zit. En wat als je jezelf 
onveilig hebt gevoeld?
Het waren goede en open 
gesprekken.

Onderling pastoraat
Samen zijn wij de ogen en 
handen van het pastoraat in 
onze gemeente. Als u iemand 
kent die wel een steuntje in de 
rug kan gebruiken, dan horen 
wij dit graag. Er kan dan een 

bezoekje worden gebracht, of 
het kan een bestemming zijn voor 
de zondagse bloemengroet. 
U kunt uw suggesties kwijt aan 
de predikanten, ouderling en 
coördinator van uw wijk: voor 
contactgegevens verwijzen 
we graag naar de site en de 
informatie achter in dit kerkblad.

Het Inloophuis is een plaats van ontmoeting, open huis voor 
iedereen die zin heeft in een kopje koffie en / of een praatje.
Elke donderdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur staan  de deuren 
van de Vredebergkerk open.

Het inloophuis zoekt nieuwe gastvrouwen/heren aangezien 
enkele vrijwilligers zijn gestopt. In overleg met elkaar wordt een 
rooster vastgesteld. 

Belangrijk is dat je goed kunt samenwerken, goed kunt luisteren 
en minimaal één morgen per maand beschikbaar bent.
Wil je meer weten, neem contact op met Greet Meijer, 06 
20454793 of Bep van Arkel, 06 53517438

Wanneer je op donderdagmorgen een bezoekje brengt aan 
het Inloophuis, dan wordt je altijd een kopje koffie of thee 
aangeboden. Er is een busje waarin je een vrijwillige bijdrage 
kunt deponeren. De opbrengst is voor de kosten van het 
Inloophuis. Omdat er geen reserve opgebouwd hoefde te 
worden, ontstond het idee een deel te gebruiken voor een 
goed doel. In overleg met de Voedselbank zijn 15 tassen met 
houdbare producten gevuld en uitgedeeld aan Oosterbeekse 
bezoekers van de Voedselbank. Een mooi gebaar!

Inloophuis 
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Kerk en Samenleving
Ontmoeting en verzoening

Wat doet een geloofsgemeenschap/kerk na een groot conflict tussen 
- eigen - bevolkingsgroepen? Blijft ze stil of zoekt de kerk wegen 
om elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan? Een onderwerp wat 
vandaag zeker actueel is.

10

Voor voorbeelden kijk ik allereerst naar Afrika en 
denk ik aan Desmond Tutu. De Anglicaanse Kerk en 
met name Desmond Tutu speelde een belangrijke 
rol in een poging tot verzoening tussen blanken en 
de oorspronkelijke bewoners in Zuid-Afrika.
In deze maanden staat Rwanda in het nieuws. 
Het is dit jaar dertig jaar geleden dat de genocide 
van Hutu’s op Tutsi’s plaatsvond. Een herdenking 
van 100 dagen lang, want dit mag nooit meer 
gebeuren. 

Kerken speelden de afgelopen jaren en nu 
nog steeds een belangrijke rol. In 1995 vertrok 
ds. Arie van den Dries naar Goma om in 
vluchtelingenkampen te werken. In een interview 
met Trouw vertelde hij dat hij niet wist wie mogelijke 
moordenaars waren en wie niet. Dat was de kracht 
van het ACIST-programma (African Community 
Initiatives Support Teams). Geen partij kiezen maar 
er zijn voor alle vluchtelingen, was het motto.
Het trauma van de genocide drukt nog steeds op 
overlevenden, daders, jong en oud. Veel daders 
zijn berecht. Sommigen zijn teruggekeerd naar hun 
dorp. Maar hoe kunnen buren en kerkleden elkaar 
ooit weer vertrouwen? Rwandese kerken trainen 

hun pastors in traumahulp en verzoeningswerk. 
Ze organiseren ‘Lichtgroepen‘ waar slachtoffers 
en daders elkaar ontmoeten en weer leren 
samenleven. Verzoening blijft voorlopig nog een 
dagelijks terugkerend thema in de Rwandese 
kerken.

“Goedheid is sterker dan slechtheid, liefde is sterker 
dan haat” (lied uit Iona). Laat dat onze richtlijn zijn.

Jannie van Doorn

Het is nog steeds bijna 
onmogelijk om gebruikte kleding 
over de Roemeense grens te 
krijgen vanwege door ons niet te 
vervullen eisen van de douane 
(certificaten, kwaliteitsstempels, 
etc.). Deze situatie kan nog wel 
een tijd duren. 

Ondertussen wordt wel 
kleding gebracht, nagekeken 
en ingepakt en raakt onze 
opslag aardig vol. Via onze 
transportstichting kregen wij de 
vraag of onze kleding misschien 
ook naar Oekraïne zou kunnen. 
Daar is een grote vraag naar 

tweedehands kleding. Wij 
hebben besloten om aan dit 
verzoek te voldoen en een deel 
van de kleding naar Oekraïne 
te sturen. Bij het verschijnen 
van deze bijEen is onze kleding 
hopelijk al aangekomen in 
Oekraïne.

Dit is wel een tegenvaller voor 
onze zustergemeente in Agnita 
die elke keer erg blij is met 
alle gedoneerde kleding. Met 
de opbrengst konden zij de 
energierekening van de kerk 
bekostigen. Met hen hopen 
wij dat de problemen aan 

de grens opgelost worden en 
dat humanitair transport weer 
mogelijk wordt. 

Met het inzamelen van kleding 
blijven we doorgaan. Zoals u kunt 
lezen zijn er ook andere plekken 
waar behoefte is aan goede 
tweedehands kleding. Mocht u 
kleding willen brengen, u bent 
elke donderdagochtend welkom 
in de Vredebergkerk tussen 10.00 
en 11.30 uur. Schikt deze tijd u 
niet, neem dan gerust contact 
op.

Jannie van Doorn, 06 44658321

Kledinginzameling
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Als gemeente Oosterbeek-
Wolfheze kunnen wij terugkijken 
op de prachtige vieringen, 
voorafgaand aan Pasen 
in de Oude Kerk, en op de 
viering op paaszondag in de 
Vredebergkerk.

Veel mensen hebben zich op de 
achtergrond ingezet om hier een 
mooi geheel van te maken. Onze 
beide predikanten hebben ons 
meegenomen in deze verstilde 
vieringen, met als hoogtepunt 
het nieuwe Licht, dat in de 
paasnacht en op paasmorgen 
binnengebracht werd.

Dankbaar zijn we voor Irene en 
Martine die dit samen hebben 
voorbereid en ons meenamen 
door het donker naar het Licht, 
door de dood naar het Leven.

En na Pasen gaan we nu op weg 
naar Pinksteren.

Tijdens het pinksterweekend 
(18 en 19 mei) hopen wij twee 
gasten uit Rwanda te ontvangen. 
Zij zijn lid van de Presbyteriaanse 
kerk en zijn de week hieraan 
voorafgaand met nog vier 
mensen uit Rwanda aanwezig 
bij de jaarlijkse vergadering 
in Utrecht. Hette Domburg, 
werkzaam bij “Kerk in Actie”, zit in 
de organisatie van deze jaarlijkse 
vergadering en bij hem komt dan 
ook het verzoek vandaan om 
twee gasten een kijkje te geven 
in onze cultuur.

Op zaterdag 18 mei zullen zij met 
de trein naar Oosterbeek komen, 
zij worden dan opgevangen door 
een aantal gemeenteleden. 

Het programma is nog niet 
helemaal rond, maar er wordt 
gedacht aan samen lunchen, 
een middagprogramma volgen, 
avondeten in een ruimte van 
de kerk met gemeenteleden. 
Op pinksterzondag zullen onze 
gasten aanwezig zijn in de kerk 
en bij de pinkstermanifestatie, 
waarna zij na de lunch weer 
teruggaan naar Utrecht. 
Het is een prachtige kans om 
met Pinksteren gezamenlijk ons 
geloof te kunnen vieren met 
medechristenen uit verschillende 
windstreken.

Meer informatie krijgt u 
binnenkort via de zondagsbrief.

Jenneke Bal-Oosterbeek, scriba

Op weg naar Pinksteren

Gebruikte postzegels: ze zijn nog altijd geld waard, 
ook al worden ze steeds minder gebruikt. Kerk 
in Actie en GZB (Gereformeerde Zendingsbond) 
zamelen daarom postzegels, ansichtkaarten, 
cartridges en mobieltjes in. Met de opbrengst ervan 
worden projecten van beide organisaties in het 

buitenland gefinancierd. 
Wij doen als kerkelijke gemeente al jaren mee met 
deze inzameling. En dat gaat goed. De meeste 
mensen weten de bakken bij ons te vinden. 
De postzegel- en kaartenkist staat onder de 
lectuurplanken in de hal aan de voorzijde van de 
Vredebergkerk. Links in de hoek van deze hal staat 
de groene box voor lege cartridges, oude mobiele 
telefoons en oud geld. 

Wat levert het op? In 2023 was de landelijk totale 
opbrengst € 32.885,12 waarvan € 27.937,92 voor 
postzegels en kaarten, € 4.537,20 voor cartridges 
en mobieltjes, en € 410,- voor oud muntgeld. Met 
de opbrengst kunnen Kerk in Actie en de GZB veel 
mensen ondersteunen. Hartelijk dank aan iedereen 
die hieraan heeft bijgedragen. En ga zo door!
Deze inzameling is misschien ook wel een goede 
oefening om bij alles wat we niet meer gebruiken 
of weg willen gooien ons af te vragen, kan het een 
tweede leven krijgen.

Wilt u meer weten over deze actie, welke kaarten 
wel of niet geschikt zijn of dat de spullen bij u thuis 
opgehaald worden, neem dan contact op met de 
Groene Kerk, Anita Berghege, 026 3336776.

Inzameling – een tweede leven
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Diensten en Vieringen
Net als vorig jaar organiseert de Raad van Kerken 
in samenspraak met de Oranjevereniging en de 
gemeente Renkum een moment van bezinning 
voorafgaand aan de stille tocht op 4 mei 2024. Van 
18.00 tot 18.30 uur zullen we in de Bernulphuskerk 
te Oosterbeek in woord, zang en muziek stil staan 
bij de wijdverbreide gevolgen van oorlogsgeweld, 
dictatuur en haat toen en nu.

De bijeenkomst wordt voorgegaan door 
Annemarieke van der Woude, voorganger van de 
Remonstrantse kerk te Oosterbeek, en leden van de 
liturgische commissie van de Raad van Kerken.
We willen nadrukkelijk dat iedereen, kerkelijk of niet-
kerkelijk, zich thuis zal voelen in dit half uur. U bent 
dus allen van harte welkom. Wie wil, kan na afloop 
om 18.45 aansluiten bij de stille tocht.

Bevrijdingsdag 5 mei valt dit jaar op een zondag. 
Wij vieren op die dag het avondmaal: ‘Vier met 
alles wat in je is! Vier de vrede van Christus, zing! 
Vier het leven in deze kring’ (zoals het staat in een 
avondmaalslied uit het liedboek, lied 386). We 
vieren het avondmaal als maaltijd van bevrijding! 
Het verbindt ons met de relatief jonge traditie om in 
heel Nederland op 5 mei zgn. VRIJHEIDSMAALTIJDEN 
te houden: samen aan tafel gaan om verhalen 
te delen (over vrijheid en onvrijheid) én om 
samen vrijheid te vieren. Bij deze traditie hoort de 

vrijheidssoep, die makkelijk te maken en makkelijk te 
delen is. Ook bij ons in de regio zijn er vast en zeker 
van dit soort vrijheidsmaaltijden. Voor meer info zie 
www.4en5mei.nl/vieren/vrijheidsmaaltijden

Op 9 mei, Hemelvaartsdag, is iedereen welkom in 
de Oude Kerk voor een korte viering om 9.30 uur. 
Ná deze viering is er koffie en thee en ontmoeting 
(en hoe mooi zou het zijn als we dat buiten kunnen 
doen). Er is geen kindernevendienst, maar natuurlijk 
zijn ook de kinderen welkom. En voor wie de viering 
dan toch iets te lang duurt, is er een ‘hoe overleef ik 
de kerkdienst-pakketje’. 

Tot slot: voor wie het aanspreekt: in de oude 
hemelvaartstraditie van het zgn. ‘dauwtrappen’ 
nodig ik u/jou uit om al eerder te komen, om 8.30 
uur, voor een korte wandeling. We lopen door 
de uiterwaarden, in stilte of wat pratend. We 
zijn om 9.15 uur terug bij de Oude Kerk voor de 
viering. Belangstelling? Laat het even weten (ds.
martinenijveld@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl) of kom 
gewoon naar de kerk. Mocht het ‘water bij bakken 
uit de hemel komen’, dan vervalt deze wandeling.

Op zondag 19 mei vieren we Pinksteren. Een 
feest vol Geest, muziek én beweging. Een paar 
bandleden van de top2000 band zijn erbij, dat 
belooft wat! En we verwelkomen twee gasten 

Kerkgroep Beheer
Actie Kerkbalans 2024

De actie Kerkbalans 2024 ligt 
alweer even achter ons en 
inmiddels is ook de stroom 
nagekomen toezeggingen 
opgedroogd. We hebben 572 
toezeggingen gekregen (in 2023: 
621) en in totaal is ruim € 280.000 
toegezegd (in 2023: € 296.000). 

De verdeling dit jaar is € 252.000 
voor de kerk en € 28.000 voor 
de diaconie. Voor de kerk was 
€ 250.000 begroot en met de 
toezeggingen komen we daar 
bovenuit. De inkomsten uit de 
actie Kerkbalans zijn onmisbaar 
voor de voortgang van ons 
kerkelijk leven. We danken 

u daarom hartelijk voor uw 
toezegging en uw bijdrage.

Heeft u geen toezeggings-
formulier ingeleverd, maar 
wilt u wel bijdragen? U kunt 
uw bijdrage overmaken naar 
NL60RABO 0373 7266 86 t.n.v. 
CvK Protestantse Gemeente 
Oosterbeek-Wolfheze onder 
vermelding van “Kerkbalans 
2024”.
De hiernaast staande sterk 
verkorte weergave van de 
Jaarrekening 2023 werd op 
9 april 2024 in het College 
van Kerkrentmeesters 
vastgesteld. In mei wordt zij in 

de kerkenraad behandeld en 
in de week van 6 mei 2024 ligt 
zij tijdens de openingstijden 
ter inzage in het Kerkelijk 
Bureau. Geïnteresseerden 
kunnen dan ook een digitale 
versie aanvragen bij de 
penningmeester. Dat het 
uiteindelijke financiële resultaat 
positief is, is hoofdzakelijk te 
danken aan de verkoop van 
de woning, Benedendorpsweg 
125, die in 2023 vrij van huur 
kwam. Een deel van de 
opbrengst is toegevoegd aan de 
voorzieningen groot onderhoud 
en dakrenovatie Vredebergkerk. 
Zoals verwacht waren de kosten 
van onze gebouwen hoog, 
deels door als gevolg van drukte 
bij de aannemer uitgesteld 
onderhoud, deels door grondige 
revisie van de cv-ketels en >>

>>
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uit Rwanda. Na de reguliere pinkstervieringen in 
de kerken van Oosterbeek en Doorwerth, is er de 
pinkstermanifestatie van de Raad van Kerken Wij 
verzamelen op 19 mei om 11.30 op het plein voor 
de Bernulphuskerk. De korte viering is voorbereid 
door een werkgroep onder leiding van ds. Irene 
Pluim en een blazersensemble zal weer muzikale 
ondersteuning bieden.

We hopen op mooi weer en een grote opkomst om 
samen te vieren dat de Heilige Geest in ons  midden 
is om ons te inspireren en te bemoedigen.
Op zondag 26 mei werkt het projectkoor mee. 
We vieren de zondag ná Pinksteren. Alle grote 

feesten zijn gevierd, we zien in dankbaarheid om 
en vooruit. Thema’s die bij deze zondag horen 
zijn herschepping en verwondering, proberen om 
herboren en als nieuw te leven. Het koor zingt o.a. 
twee mooie Engelse stukken, van Goodall en Rutter. 

Op zondag 16 juni is de zgn. Zomerviering in de 
Opstandingskerk in Wolfheze. Het thema is ‘leven 
als de bomen’. We lezen het verhaal over het 
mosterdzaadje dat uitgroeit tot een boom en aan 
allerlei vogels een schuilplek biedt. Wat voor boom 
ben jij? Hoe sta je, ben je geworteld, laat je de 
wind door je kruin waaien en reik je met je takken 
naar anderen? Cliëntenkoor Zingerderwijs werkt 
mee aan de viering. De dienst wordt voorbereid 
door cliënten van Pro Persona, mensen uit het 
dorp Wolfheze, leden van onze gemeente en ds. 
Martine Nijveld. Ook in de Vredebergkerk is dienst 
op deze zondag. Er is dus iets te kiezen. En laat het 
helder zijn dat iedereen van harte welkom is in de 
Opstandingskerk!

Op 30 juni is er weer een ‘Overstapviering’. Een 
nieuwe fase voor een aantal jongeren uit onze 
gemeente, we leven mee en zijn erbij als we hen 
‘het Goede’ toewensen.

herstelwerk aan het kleine dak 
van de Vredebergkerk. De daken 
zullen, gezien aanhoudende 
lekkage, waarschijnlijk forse 
herstelwerkzaamheden gaan 
vergen in de komende jaren. 
Twee personeelsleden, Käthy 
en Wies, namen afscheid, een 
nieuwe geluidsinstallatie werd 
geplaatst en - dankzij het strenge 
stook- en verhuurbeleid - bleven 
de energiekosten ondanks 
de hoge tarieven, onder de 
begroting. 

Douwe de Vries, kerkbalans
kerkbalans@pkn-oosterbeek-
wolfheze.nl

Marianne van Helden-Welmers,
kerkrentmeester.
penningmeester@pkn-
oosterbeek-wolfheze.nl

Jaarrekening 2023
Opbrengsten en Baten  Rekening 2023 in €
Bijdragen van leden en anderen 311.875
Opbrengsten onroerende zaken 50.990
Overige opbrengsten en baten 39.404
Totaal Baten    402.269
 
Uitgaven en kosten 
Kosten (kerkelijke) gebouwen     263.471 
 (incl. reserveringen) 
Pastoraat    141.302
Salarissen en vergoedingen  68.001
Overige uitgaven en kosten  72.435
Totaal Lasten    545.209
 
Resultaat    -142.940
Mutaties bestemmingsreserves  399.999
 en incidentele baten 
Resultaat naar Algemene Reserve 257.059
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Kerkenraad

“Veilige kerk” gaat over het voorkomen van grensoverschrijdend 
gedrag en machtsmisbruik. We zijn een goede gemeenschap en 
vormen een sterk weefsel. Dan is het juist fijn om hier preventief over in 
gesprek te gaan en te zorgen dat we het goed in orde hebben. 

In gesprek met kerkgroepen over Veilige kerk 

In maart kwamen de jeugdleiders 
speciaal bij elkaar om stil te 
staan bij veiligheid en grenzen 
in hun werk met de jeugd. Anne 
Veenstra-de vertrouwenspersoon 
van onze gemeente- had 
de avond samen met enkele 
jeugdleiders voorbereid. Zo 
konden we vanuit herkenbare 
situaties in kleine groepjes in 
gesprek. Wat doe je wel, wat 
doe je niet. Waar weet je het 
niet zo goed, en wil je kunnen 
sparren. Welke regels hebben we 
en zijn die bekend bij iedereen. 
Het was een enerverende avond. 
Aan het eind was er een mooie 

lijst met punten om verder aan te 
werken komend jaar. 

Zo hebben we ook met veel 
bezoekvrijwilligers van de 
kerkgroep Pastoraat een 
avond gehad over dit thema. 
Als bezoekvrijwilliger kom je bij 
mensen thuis namens de kerk 
en daar speelt veiligheid beide 
kanten op. Het is interessant 
om te zien hoe ieders blik is op 
bepaalde situaties en waar het 
uitmaakt of het een vrouw of 
een man betreft. En hoe zou het 
voelen als jij de hoofdpersoon 
bent in het voorbeeld? Ook hier 

ontstonden mooie gesprekken en 
aandachtspunten om ons verder 
over te buigen.

Het waren fijne avonden. In de 
loop van het jaar gaat Anne ook 
nog met de andere kerkgroepen 
in gesprek, 

Veilige kerk is een landelijke 
organisatie die kerken helpt om 
grensoverschrijdend gedrag 
binnen de kerk te voorkomen. 
Wilt u hier meer over weten kijk 
dan eens op Veiligekerk.nl

Jenneke Bal-Oosterbeek, scriba

Binnen het pastoraat ontstond het idee om een 
avond speciaal voor de 50+ers binnen onze 
gemeente te organiseren. Een laagdrempelige en 
verbindende avond om elkaar te ontmoeten en/of 
(opnieuw) te leren kennen. 

Een enthousiaste feestcommissie, bestaande uit 
Dirk Doornenbal, Suzanne Verbaan, Marjan Wilmink 
en Irene Pluim is hiermee aan de slag gegaan. 
De avond wordt gehouden in ‘de Kreek’ in de 

50+ ontmoeting

Weverstraat in Oosterbeek, op vrijdag 24 mei. De 
uitnodigingen zijn verstuurd naar gemeenteleden 
(en eventuele partners) tussen 50-55 jaar. Mocht je 
het leuk vinden om er ook bij te zijn, welkom! We 
kijken niet op een paar jaar. 

Fijn als we horen wie er naar deze avond komt. Via 
een van de bovengenoemde namen kun je het 
laten weten of via fam.wilmink@upcmail.nl 



Het licht is soms te fel, te wit, 

geluiden zijn te hard, 

de dagen eindeloos van grijs, 

de nachten bang en zwart.

Mijn zekerheden zijn zo broos,

verklonken is mijn lied.

De kleuren van vertrouwen zijn 

verbleekt en durven niet.

Ik droom mij weg uit wit en zwart.

Ik bid om groen, om blauw, 

om kleuren die het grijs verslaan.

Ik bid om moed, om Jou.

Te diep kunnen rivieren zijn 

en bergen veel te hoog, 

maar kijk ik door mijn tranen heen, 

span dan jouw regenboog.

Margreet Spoelstra



Ruud Smit Vis & Vis
Weverstraat 25

Oosterbeek
Tel: 026-333 25 17

E-mail: info@visenvis.nl
www.visenvis.nl

Automobielbedrijf 
G. Westerhof

Jacobaweg 30
6862 HG Oosterbeek
Tel.: 026 - 333 22 27

Lebretweg 53 6861 ZZ Oosterbeek 
T: 026 334 20 37

E: vragen@autohooijer.nl

Verkoop van nieuwe en 
gebruikte auto’s, alle 
merken
Verzorging van totaal 
onderhoud van uw auto

Uw partner voor
verduurzaming

www.cornelissenbv.nl
026 - 44 33 644

W. Klaassen & Zn. B.V. Benedendorpsweg 121, 6862WE Oosterbeek 
026-333 54 41 www.w-klaassen.com

TUINONTWERP - AANLEG 
ONDERHOUD - BESTRATING

DEALER SERVICE DEALER

026 334 1047 www.libris.nl/meijerensiegers

Meer informatie? Ga naar www.dudokstudios.nl

 www.oudekerkoosterbeek.nl

Stichting Vrienden 
Oude Kerk 

- WORD VRIEND -

mobiel 0611 223759
vast 026 8811166
Weverstraat 134

6862 DT Oosterbeek
info@wandelhoveniers.nl
www.wandelhoveniers.nl

Uw advertentie hier? 

Neem contact op met de secretaris van de Kerkgroep 
Beheer

zie p. 19 voor de contactgegevens

Uw advertentie hier? 

Neem contact op met de 
secretaris van de Kerkgroep 

Beheer
zie p. 19 voor de 

contactgegevens
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Agenda
Datum Tijd Waar Wat Informatie
elke 
donderdag

10.00 – 
12.00 

Vredebergkerk Inloophuis, kerkcafé voor ontmoeting en 
een luisterend oor

Greet Meijer

maandag 
t/m vrijdag

09.00 – 
18.00

Vredebergkerk
zij-ingang

Stiltekapel

iedere 1e 
dinsdag 

20.00 Wisselend per 
keer

Gesprekskring 30+ Hanneke Monden-
Oosterveld

4 mei 18.00 Bernulphuskerk Bezinning voorafgaand aan stille tocht Raad van Kerken
9 mei  8.30 Vanaf de 

Oude Kerk 
“dauwtrappen” door de uiterwaarden Martine Nijveld

12 mei 17.00 Oude Kerk Zin op zondag, klein concert, Marsman 
Strijkkwartet 

Agnes Schok

19 mei 11.30 Plein 
Bernulphuskerk

Pinkstermanifestatie Raad van Kerken

21 mei 11.45 Vredebergkerk Kerklunch Greet van Roest

24 mei De Kreek, 
Weverstraat

50+ ontmoeting Fam. Wilmink

26 mei 16.00 Remonstrantse 
kerk

Thee met Thema. Een ethisch kompas 
voor de veehouderij. Inleider: Bart 
Gremmen

Janneke de Vries

26 mei 16.30 Oude Kerk Taizéviering Agnes Schok
9 juni 17.00 Oude Kerk Zin op zondag, klein concert Agnes Schok
11 juni 16.00-

19.00
Vredebergkerk zomerinstuif Nanda Jansen

23 juni 16.30 Oude Kerk Taizéviering Agnes Schok
22 en 23 
juni

Zomerkamp 8-12-jarigen Erik of Henriëtte Artz

Kerklunch

Op 21 mei vindt de laatste kerklunch plaats van dit 
winterseizoen. Daarna maken we even een paar 
maanden pas op de plaats, om dan in september 
weer van start te gaan. Vanaf dan gaat Käthy 
Jansen u van informatie voorzien over de kerklunch 
in kerkblad en zondagsbrief.

Voor de lunch op 21 mei nodigen we u vanaf 
11.45 uur uit in de Vredebergkerk. Wilt u iemand 
meebrengen, kerklid of niet, dan is diegene van 
harte welkom. Aanmelden kan tot 18 mei bij Rike 
van den Berg, 026 3341387 of vandenbergrike92@
gmail.com. 

Greet van Roest

Zin op Zondag

Deze zomer worden door de werkgroep ‘Zin op 
zondag’ weer concertjes georganiseerd in de 
Oude Kerk. De programma’s zijn afwisselend met 
een strijkkwartet, een vocaal ensemble of een 
kwartet met verschillende instrumenten.

In de zondagsbrief en op de website vindt u steeds 
de meest actuele informatie.

De concertjes zijn op 12 mei, 9 juni, 14 juli en 11 
augustus om 17.00 uur. Toegang is vrij.

Op 26 mei, 23 juni, 28 juli en 25 augustus zijn er om 
16.30 uur korte Taizé vespers.
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Rondom de kerkdiensten Autodienst
In de zondagsbrief kunt u 
lezen wie er dienst heeft op 
de betreffende zondag.Collectes

Als kerken diaconaal betrokken zijn op hun 
wijk, verandert er niet alleen wat in de levens 
van mensen in de knel, maar ook in de 
geloofsgemeenschap zelf. Kerk in Actie begeleidt 
en ondersteunt kerken in heel Nederland bij hun 
taak om van betekenis te zijn in hun omgeving.

Hoe kun je als diaconie iets doen voor mensen in je 
buurt die leven in kwetsbare omstandigheden? Hoe 
kun je iets betekenen voor kinderen die opgroeien 
in armoede en nauwelijks perspectief hebben op 
een betere toekomst? Kerk in Actie ondersteunt 
lokale diaconieën bij het zoeken naar een oplossing 
voor deze vragen en hun diaconale presentie in 
eigen wijk. 

Verantwoording kwartaalgiften diaconie 2023

1e kwartaal
Hulpdienst voor Elkaar,     € 1000,-
Diaconaal potje Pro Persona,    € 500,-

2e kwartaal
Welkomstpakket statushouders Wolfheze   € 320,-
Dovenpastoraat Gelderland     € 250,- 
Nieuwe geluidsinstallatie Het Schild    € 735,-

3e kwartaal
Sinterklaaspret      € 500,-
Kerstpakkettenactie Raad van Kerken   € 500,-
Goed Gestart Gezinsspullenbank    € 500,-

4e kwartaal
Noodhulp na aardbeving Nepal    € 500,-
Kerstpakketten huiskamers AZC Oosterbeek   € 500,-
Project Kerk in Actie, Noodhulp voor Israël en Gaza  € 500,-

Zondag 12 mei: Kerk-zijn met en voor elkaar

Als kerken diaconaal betrokken zijn op hun 
wijk, verandert er niet alleen wat in de levens 
van mensen in de knel, maar ook in de 
geloofsgemeenschap zelf. Kerk in Actie begeleidt 
en ondersteunt kerken in heel Nederland bij hun 
taak om van betekenis te zijn in hun omgeving.

Hoe kun je als diaconie iets doen voor mensen in je 
buurt die leven in kwetsbare omstandigheden? Hoe 
kun je iets betekenen voor kinderen die opgroeien 
in armoede en nauwelijks perspectief hebben op 
een betere toekomst? Kerk in Actie ondersteunt 
lokale diaconieën bij het zoeken naar een oplossing 
voor deze vragen en hun diaconale presentie in 
eigen wijk.

Zondag 2 juni: Het Vakantiebureau
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Info Protestantse Gemeente Oosterbeek - Wolfheze 
Adressen kerkgebouwen
Oude Kerk  
Benedendorpsweg 134 

Vredebergkerk 
Van Toulon van der Koogweg 3 
026 3333415

Het Schild  
Wolfhezerweg 101

Kerkblad bijEen:
Komend nummer loopt van 
27 juni 2024 t/m 5 september 
2024.

Inleveren kopij uiterlijk 12 juni 
2024 om 20.00 uur: kerkblad@
pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

N.B. De redactie behoudt zich 
het recht voor lange stukken in 
te korten

Zondagsbrief: 
kopij inleveren elke donderdag 
tot 9.00 uur: zondagsbrief@
pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Beamergroep: 
beamer@pkn-oosterbeek- 
wolfheze.nl

Bijdrage bijEen:  
NL38 RABO 0373 7266 94   
Prot. Gemeente Oosterbeek-
Wolfheze Kerkblad

Drukker Editoo

Ds. Irene Pluim                  026 8441279
               woensdag vrije dag
Werkgebied ten zuiden van de Utrechtseweg
 en adressen buiten Wolfheze en Oosterbeek 
Adres Benedendorpsweg 136, 6862 WP Oosterbeek
 ds.irenepluim@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Ds. Martine Nijveld  06 16733742 
 woensdag vrije dag                                    
Werkgebied ten noorden van de Utrechtseweg en Wolfheze
Adres Prins Hendrikstraat 11, 6862 GX Oosterbeek
 ds.martinenijveld@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl

Kerkelijk Bureau  van Toulon van der Koogweg 3
 6862 EB Oosterbeek 026 3333094
Openingstijd donderdag 10.00 – 11.30 uur 
Postadres postbus 26, 6860 AA Oosterbeek
 kerk.bureau@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
Kerkenraad
Voorzitters mw. Cathrien Batterink 06 23196159   
 dhr. Pieter Stolwijk  06 23460068
Scriba mw. Jenneke Bal-Oosterbeek 06 25037321
 scriba@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl           
Kerkgroep Beheer
Voorzitter a.i. dhr. Hans van der Ros 026 3391722
Secretaris mw. Heleen Wiersema-Groenveld   06 27318964
 kerkrentmeester.secretaris@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl 
NL60 RABO 0373 7266 86 CvK Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze
Kerkgroep Diaconaat
Voorzitter mw. Hannie Nusselder 026 3342296
 diaconie.voorzitter@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl  
Secretaris dhr. Gerard Groot Zwaaftink 026 7370410
 diaconie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl 
NL87 INGB 0004 9753 30 Diaconie Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze
ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)
Voorzitter dhr. Gerard Batterink     06 42356712
 zwo@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl 
NL87 INGB 0004 9753 30 Diaconie Prot. Gemeente Oosterbeek-Wolfheze, o.v.v. ZWO
Kerkgroep Communicatie
Coördinator mw. Andrea Gnoth 06 40004144
 communicatie@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl                          
Kerkgroep Diensten en Vieringen 
Coördinator vacature 
 diensten-vieringen@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl                                
Kerkgroep Jeugd
Contactpersoon   vacature 
                                 jeugdwerk@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
Kerkgroep Pastoraat
Secretaris               mw. Nanda Jansen 06 13874349
                               pastoraat@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl
Vertrouwenspersoon Veilige Gemeente
 mw. Anne Veenstra                                  06 42803204 

De redactie doet zijn uiterste best 
om van alle teksten en foto’s de 
rechthebbende te achterhalen. 
Hebt u toch nog vragen, laat het de 
redactie weten.

 anneveenstra.vertrouwenspersoon@pkn-oosterbeek-wolfheze.nl



Zondag 28 april 2024
Vredebergkerk 10.00 uur* ds. M.E. Nijveld
Zaterdag 4 mei 2024
Bernulphuskerk 18.00 uur ds. A.M. van der Woude,   
  herdenking Raad van Kerken
Zondag 5 mei 2024, Bevrijdingsdag
Vredebergkerk 10.00 uur* ds. M.E. Nijveld, Avondmaal
Het Schild 19.00 uur ds. W. Koelewijn
Donderdag 9 mei 2024, Hemelvaartsdag
Oude Kerk 9.30 uur* ds. M.E. Nijveld
Zondag 12 mei 2024
Vredebergkerk 10.00 uur* ds. K. Visser, Veenendaal
Zondag 19 mei 2024, Pinksteren
Vredebergkerk 10.00 uur* ds. I.M. Pluim
Plein bij de 11.30 uur* pinkstermanifestatie Raad van 
Bernulphuskerk  Kerken
Zondag 26 mei 2024
Vredebergkerk 10.00 uur* ds. M.E. Nijveld, met    
  mederwerking van Projectkoor
Zondag 2 juni 2024
Vredebergkerk 10.00 uur* ds. M.E. Nijveld
Het Schild 19.00 uur ds. M.E. Nijveld, Avondmaal
Zondag 9 juni 2024
Oude Kerk 10.00 uur* ds. I.M. Pluim
Zondag 16 juni 2024
Vredebergkerk 10.00 uur* ds. P.J. Doorn
Opstandingskerk 10.30 uur ds. M.E. Nijveld, 
  gezamenlijke zomerviering
Zondag 23 juni 2024
Vredebergkerk 10.00 uur* ds. I.M. Pluim, Avondmaal
Zondag 30 juni 2024
Vredebergkerk 10.00 uur* ds. I.M. Pluim, overstapdienst

Overzicht van de kerkdiensten 

Andere diensten/vieringen 
Opstandingskerk: zondagmorgen om 
10.30 uur (Pro Persona)
De Sonnenberg: elke eerste donder-
dag van de maand om 18.30 uur.
Bernulphuskerk: elke woensdag om 
19.00 uur oecumenisch avondgebed 
(Raad van Kerken)
Remonstrantse Kerk: elke vrijdagmid-
dag van 12.00 - 12.20 uur Coventry-
gebed (Raad van Kerken)

De met een * aangegeven 
dienst wordt uitgezonden via de 
kerktelefoon; en via internet:  
www.kerkomroep.nl, zoek op 
plaatsnaam Oosterbeek – 
Vredebergkerk / Oude Kerk

www.pkn-oosterbeek.wolfheze.nl

Doop van Amber Monden

Binnendragen nieuwe paaskaars

Doop Flore van Grootheest

Soberheidsmaaltijd in de 
veertigdagentijd


